BIJDRAGEN BI] DE AANBIEDING VAN AZC-JA MENINGEN - 8 OKTOBER 2025

Goedenavond allen die hier aanwezig zijn.

Wat fijn dat jullie ons hier willen ontvangen.
Mijn naam is Tineke Ubbels.

Wij zijn bezorgde burgers wonend in Aalten of daarbuiten maar dan wel met een sterke
binding aan deze streek. Bezorgde burgers in tweeérlei opzichten.

We hebben een klein programma samengesteld, waarin de overhandiging van het boekje
‘Aalten aan zet, met een AZC’ centraal staat.

Ons programma ziet er als volgt uit:

Na een korte inleiding waarin wij ons min of meer voorstellen, zal Ankh Gussinklo een
gedicht voordragen. Vervolgens komt er een toelichting op het boekje ‘Aalten aan zet,
met een AZC’ uitgesproken door Louis Veldhuis . Troubadour Hans Keuper zal het lied
‘Zondag’ ten gehore brengen. Vervolgens zal het boekje overhandigd worden aan de
burgemeester, als vertegenwoordiger van de raad.

Geachte burgemeester, college van B & W, raadsleden en eenieder die hier verder
aanwezig is.

Hoe trots was ik op onze gemeente dat ze met een humanitair, getalsmatig, betekenisvol,
rationeel uitgewerkt en sociaal afgestemd AZC project kwam. Wat een schrik dat er een
antibeweging opstond of aangestuurd werd om fel tegen een AZC te ageren. Toen
vervolgens de gemeenteraad besloot het hele plan ‘on hold ‘ te zetten was de frustratie
compleet.

Op 24 juni verscheen van de hand van Hans Nusselder een artikel in de weekbladen
Aalten Vooruit en De Band met als titel “Aalten zonder charme”

In dit artikel beschrijft Hans Nusselder, vanuit zijn professie, de Aaltense situatie
omtrent een gepland AZC en de sociaal, historische achtergrond van de Aaltense
samenleving. Hij vraagt aan de lezers op dit artikel te reageren door een mail te sturen
naar azcaaltenja@freedom.nl. Helder en duidelijk, mensen die ja zeggen tegen een AZC,
en dit dan al dan niet met een toelichting.

Wij zijn met een aantal van deze mensen hier aanwezig. Aalten staat van oudsher bekend
als een hechte, gastvrije gemeenschap waarin mensen naar elkaar omzien, ongeacht
herkomst of achtergrond. Juist die waarden willen wij verdedigen en zichtbaar maken.
Wij willen laten horen dat er veel mensen zijn die juist voor een AZC zijn

Mensen die geloven in solidariteit, compassie en samenleven. Zij willen een tegengeluid
bieden tegen de polarisatie die dreigt te ontstaan en laten zien dat begrip en openheid
sterker zijn dan angst.

Voordat we verder gaan met onze uitleg, wil ik Ankh Gussinklo het woord geven.
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Geef ze een naam...

Zomaar wat stemmen uit de verte

Wat klanken in de tijd

Soms haast te schor om te verwoorden
Hun pijnen en hun strijd.

Zomaar wat mensen van deez’ aardbol
Krijgen ze hier een naam?

Ze kloppen vragend op uw venster

Ze roepen aan uw raam...

Wijs ons een weg om vrij te zijn

Een plaats om zonder angst te zijn
Waar moslim, jood en hindoestaan
Vrijuit mag gaan.

Help ons voor wit en bruin en zwart
Een plek te vragen in ons hart

Voor katholiek en protestant

Een vredig land...

Zomaar wat stemmen uit de verte
Een aanklacht wereldwijd

Zij komen om een weg te vragen
Die naar hun vrijheid leidt

Zijn zij niet ook gewone mannen
En moeders zoals wij

Die vrede willen voor hun kind'ren
“En vragen staat toch vrij?!”

Zij hopen op een dorp, een straat

Waar niet geschreeuwd wordt maar gepraat
Een spandoek waar geen woord van haat
Maar liefde op staat.

Een plek voor groot, een plek voor klein

In elke stad op ieder plein

Waar u en jij en zij en wij

Gelukkig zijn...

Voorgaande tekst betreft het lied ter afsluiting van een Podium-Presentatie in 1995 aangaande
Vrouwenrechten, met als titel “GEEF ZE EEN NAAM..” Wij, een zestal Aaltense moeders/
dochters, hebben deze (met ondersteuning van Amnesty International) ooit opgezet, geschreven
en - al spelende - ongeveer 30 maal met veel enthousiasme gedeeld met het publiek, variérend
van middelbare scholieren tot Amnesty International- en Vrouwengroepen. Dit in de jaren 1996
tot 2000 (“De periode Groot Deunk!”).

Ankh Gussinklo 2025



Louis Veldhuis

Edelachtbare burgemeester,

Namens de groep azcaaltenja@freedom.nl wil ik u, in uw hoedanigheid als voorzitter van
de gemeenteraad van Aalten, het boekje overhandigen onder de titel: Aalten aan zet.
Mét een AZC!

Honderden betrokken Aaltense burgers, waarvan een deel hier aanwezig, hebben van
juni tot september te kennen gegeven het oneens te zijn met de beslissing van de
gemeenteraad waarin tot uitstel is besloten van het plan om te komen tot realisatie van
een AZC in onze gemeente.

Van hen hebben er -in dit boekje- 210 mensen hun mening kenbaar gemaakt en deze
gestuurd naar azcaaltenja@freedom.nl

Met verbijstering en verbazing hebben wij de felle reacties gezien tegen de komst van
een AZC aan de Singelweg. Sommige reacties, met name uit rechts radicale kringen,
tarten de grondbeginselen van onze samenleving. In feite lappen deze lieden Artikel 1
van onze Grondwet aan hun laars en zetten ze de gelijkheid van mensen onder druk.

Dit fundamentele beginsel vormt de kern van de Nederlandse rechtsstaat en waarborgt
datiedereen recht heeft op gelijke rechten en bescherming, ongeacht afkomst of status.
Echter in de praktijk staat deze gelijkheidsnorm onder druk, met name wanneer het gaat
om de positie van asielzoekers.

Zij bevinden zich vaak in een kwetsbare positie: ze zijn gevlucht voor oorlog, vervolging
of geweld en hopen bescherming te vinden. Tegelijkertijd krijgen ze te maken met
vooroordelen, discriminatie en uitsluiting.

Wanneer dit onderscheid structureel wordt, cre€éert men bewust een samenleving van
eerste- en tweederangs burgers. Hoewel artikel 1 stelt dat iedereen in gelijke gevallen
gelijk behandeld moet worden, is de praktijk vaak anders. Het gevaar hiervan is
tweeledig.

Ten eerste: het ondermijnt de geloofwaardigheid van de rechtsstaat. Als artikel 1 in de
praktijk niet meer wordt nageleefd, verliest de Grondwet haar morele en juridische
kracht.

Ten tweede: Door asielzoekers structureel buiten de samenleving te houden, werkt men
polarisatie, radicalisering en een gevoel van onrechtvaardigheid in de hand. Zowel onder
asielzoekers zelf als binnen de bredere samenleving.

Politieke en maatschappelijke discussies over migratie, opvang en integratie zijn vaak fel
en beladen. Toch is het cruciaal om te beseffen dat mensenrechten universeel zijn.
Artikel 1 geldt niet alleen voor wie hier geboren is of een paspoort bezit, maar

voor ALLEN die zich in Nederland bevinden. Dat betekent dat we moeten blijven waken
voor ongelijkheid en discriminatie.

De uitdaging is om beleid en praktijk beter in overeenstemming te brengen met de
Grondwet.
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De manier hoe wij omgaan met asielzoekers is een lakmoesproef voor artikel 1 van de
Grondwet. Handhaven we werkelijk gelijke behandeling voor iedereen? Of staan we toe
dater in stilte een tweedeling ontstaat in rechten, waardigheid en kansen?

Tot slot: Vandaag 8 oktober 2025 is het exact 84 jaar geleden dat de 19 jarige Arnold van
Gelder gearresteerd werd en nog geen maand later omkwam in Mauthausen. Na hem
lieten tijdens de oorlog, vanwege hun afkomst, ontelbaar veel slachtoffers het leven.
Onder hen ook de rest van het gezin van van Gelder.

Sindsdien is het devies in Aalten geweest en gebleven: “Dat nooit weer”. De
burgemeester, wethouders en gemeenteraad moet dit devies ter harte nemen.

Hierbij doen wij dan ook een dringend beroep, niet alleen op de raad en
belanghebbenden, maar ook op inwoners van onze gemeente, om niet blind te varen op
populisme, wat alleen maar polarisatie en radicalisering in de hand werkt.

Datis onze boodschap vandaag, én morgen.

Wij wensen u allen bezinning en wijsheid toe.
Namens de groep azcaaltenja@freedom.nl dank voor het aanvaarden van het boekje.
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